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Protestantse Gemeente Enschede 

 
 
Kerkdienst zondag 12 mei: zevende van Pasen 
 
Voorganger:  ds. J.D. Zuurmond 
Organist:   Sander Venema 
Lector:   Henk Heijdeman 
Ouderling:  Sjoerd de Vries 
Diaken:   Paulien Kloek 
Oppas:   Hilde Feil, Isabel Braun 
Kinderdienst:  Marieke Lieverdink 
Jeugdkerk:   Andries Bijmold, Harmen Droogendijk, Lisanne Veneman – Teekens 
Koster:  Etty en Hans Hettinga 
Hulpkoster:   Anet Antvelink 
Beamer:   Henk Janssen 
Studio:   Henk Kwast 
Deurdienst:   Elly Lieverdink, Lutske Klootwijk 
Diaconale   Mdw: Anja Bunk, Arnout Koelewijn, Aafke Schrap 
Koffieschenkers:  Bernardien Kromhof, Dineke Boxem, Anneke de Vries 
Soliste:   Eva Vegter 
 
Psalm 119 nieuwe berijming 
 
3 Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt; 
Het houdt je zuiver in je jonge jaren. 
Laat mij niet dwalen, U zoek ik oprecht. 
Ik blijf uw woord diep in mijn hart bewaren; 
Ik wil niet ongehoorzaam zijn en slecht. 
Heer die ik eer, wil mij uw wet verklaren. 
 
5 Dit vraag ik van U, Heer: wees goed voor mij, 
Zodat ik levenslang uw pad zal kiezen. 
Breng mij de schoonheid van uw wetten bij; 
Laat mij ze nooit meer uit het oog verliezen. 
Ik ben niet thuis in deze maatschappij. 
Wat snak ik naar uw eerlijke adviezen! 
 
Kaart en bloemen 
 
De kaart gaat vandaag naar mw. Margreet Stroo, we wensen haar van harte beterschap. 
Afgelopen week zijn er bloemen gebracht naar mw. Ria Wisselink. 
We wensen haar een voorspoedig herstel. 
 
 
 
 
 
 

 
Liederen en lezingen 
 
Lb 213: 1, 2, 3 vers 1 solo 
Vers 2 en 3 allen 
Ps 119: 64 (kyrie) en 65 (gloria) 
Exodus 34, 27 – 32 
Nieuwe psalmberijming 119: 3, 5 
(zie tekst) 
Lb 339a 
Lb 330, 1 x solo, 1 x allen 
eenstemmig 
1x canon (1 vrouwen, 2 mannen) 
Maaltijd van de Heer 
Lb 840 
Lb 324 vers 1 allen, 2 solo, 3 
allen 
 



 

  
Protestantse Gemeente Enschede 

Over deze dienst 
 
Na deze viering gaat de jeugdkerk in gesprek met ds. Zuurmond over zijn onlangs verschenen 
dissertatie, Een Godswoord in mensentaal. Op verzoek van de jeugdkerk staat we ook in de viering 
van vanmorgen stil bij dat thema. Over de verhouding ‘Godswoord en mensentaal’ zal het dus gaan 
in de lezingen en de liederen van vanmorgen. 
 
Collecte 12 mei Huis  van Verhalen 
 
Deze week herdenken we opnieuw de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in de wijk Roombeek. Na de 
ramp werd het Huis van Verhalen in het leven geroepen, een ontmoetingsplek in die wijk, waar 
verhalen centraal staan. Het Huis staat open voor iedereen die zijn of haar verhaal, al dan niet over 
de ramp, met de betrokken gastheren en gastvrouwen wil delen, maar ook voor het bezoeken van 
de Stilteruimte, het ontmoeten van andere mensen tijdens de buurtmaaltijd, en/of het meedoen met 
allerlei activiteiten. Het is bovendien het startpunt van een presentatie en een boeiende rondleiding 
door de wijk Roombeek. Alle activiteiten zijn gericht op ontmoeting en het luisteren naar elkaars 
verhaal. Hiermee probeert het Huis een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk,  aan het 
welbevinden van mensen in de wijk Roombeek, maar ook van hen die buiten de wijk wonen. De 
collecte van  vandaag is bestemd voor dit Huis van Verhalen. U kunt uw bijdrage overmaken op 
NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v  Protestantse Gemeente Enschede  o.v.v. “Collecte 12 mei Huis 
van Verhalen”. 
  
Praattafels 
 
De praattafels die we u hebben beloofd gaan deze zondag vanwege het avondmaal toch maar niet 
door. Het onderwerp waar we graag als kerkenraad met u allen over willen praten is: hoe houden we 
iedereen betrokken en wat kunnen we doen om afhakers weer te laten aanhaken? We denken de 
tafels te kunnen organiseren op 26 mei. In de zondagsbrieven houden we u op de hoogte!  Paulien 
Klaver, Arend Arensman en Sjoerd de Vries 
 
 
Voorganger op zondag 19 mei in de Ontmoetingskerk is  ds. E. Sonneveld 
 
 
 
 
  
kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl                                                                                        
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